
Hartje
 Origami is de traditionele Japanse papiervouwkunst, waarmee je 
papier door het te vouwen in een kunstwerk verandert (ori 
betekent in het Japans 'vouwen' en kami betekent 'papier' in het 
Japans). Bij het traditionele origami is het niet toegestaan het 
papier te knippen of te lijmen. Toch kun je heel wonderlijke 
vormen krijgen door het volgen van de simpele instructies. 
Benodigdheden

origamipapier (ca. 20 x 20 cm)


1 Begin met de witte kant van het 
papier naar boven.


5 Vouw nu de onderste punt van 
het papier helemaal naar boven. 
Druk het papier goed plat.


4 Vouw de bovenste punt naar 
beneden, zodat de punt het 
midden van het papier raakt. 
Kijk goed naar het kruis dat je 
net in het papier hebt gevouwen.


6 Vouw de zijkanten van het 
papier naar boven, langs de 
middenlijn. Nu begint het op een 
hartje te lijken!


7 Vouw als laatste de buitenste 
puntjes van het hart naar 
achteren, zodat het hartje wat 
ronder wordt.


8 Klaar! Geef het hartje aan 
iemand waar je veel van houdt. 
Je kan er zelfs een lief 
berichtje op schrijven.
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3 Vouw het papier nogmaals 
dubbel, dit keer naar links, en 
vouw het weer open. De lijnen 
die je net gevouwen hebt gaan 
helpen bij de volgende 
stappen.

2 Vouw het papier dubbel, naar 
beneden, en vouw het papier 
weer open. 



